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Kantoor Sonja Kinds

Oude Stationsstraat 30 - 8700 Tielt
Tel. 051 40 39 53
www.argenta.be

RAMEN-DEUREN-ROLLUIKEN-PVC-ALU

VANSEVEREN FILIP
Tenhovestraat 18 - 8700 TIELT

T. 051 40 34 77 - E. dura.vanseveren@gmail.com
www.duravanseveren.be

Kruisboommolenstraat 7 A/3
8800 Roeselare (Beveren)

T. 051 25 17 03 - 0475 23 25 78
www.comtex.be - info@comtex.be

 
Openingsuren

Zondag en maandag: gesloten
Dinsdag tot en met vrijdag

10.00 tot 12.00 - 13.00 tot 18.00
zaterdag van 9.30 tot 13.00

Luchtbalstraat 21 - 8700 Tielt
T. 051 62 36 82

schoenmakerij.cindy.12@gmail.com 

www.wijnenheytenspascal.be 

Sint-Amandstraat 13 A8700 Tielt
+32 477 64 44 35

UW RECLAME HIER?

NEEM CONTACT MET
NICOLE 

0478 98 87 24

Herstelling terug 
op 3 werkdagen! 
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Beste vrienden, bestuurs- en  
clubleden en medewerkers

Met veel trots en plezier presen-
teren wij jullie alweer het laatste 
clubboekje voor dit jaar 2025. Het 
werd opnieuw een jaar vol mooie 
wandelingen, geslaagde organisatie, 
fijne ontmoetingen en onvergetelijke 
momenten.

In dit boekje vinden jullie niet alleen 
praktische info, maar ook enkele 
bijzondere hoogtepunten.

Zo blikken wij terug op onze prachtige clubreis naar Oostenrijk, 
het was een schot in de roos! De adembenemende bergen,  
frisse berglucht en pittoreske dorpjes vormden het perfecte  
decor voor een week vol wandelplezier.  
Naast stevige bergtochten was er ook ruimte voor ontspanning, 
vriendschap en genieten van de plaatselijke heerlijke  
gastronomische keuken. Het werd een reis om niet snel te 
vergeten, met dank aan alle deelnemers die zorgden voor sfeer 
en verbondenheid. Een uitgebreide terugblik met foto’s vind je 
verder in dit boekje. Noteer alvast; we gaan terug in 2026 !

Ook onze jaarlijkse inschrijvingsdag krijgt de nodige aandacht,  
dit is het moment om even gezellig bij te praten met  
medewandelaars. Het startschot voor een nieuw wandeljaar vol 
frisse energie. Iedereen is van harte welkom, zowel vertrouwde 
als nieuwe gezichten.

Maar bovenal kijken we samen vooruit naar een uniek moment: 
het 25-jarig bestaan van de Watewystappers ! Dit vieren we 
niet alleen met een feestelijke receptie, maar ook met een heus 
clubfeest op zaterdagmiddag 20 december. Noteer deze datum 
alvast in jullie agenda. Een kwart eeuw wandelen, ontdekken en 
vriendschappen sluiten: dat mag gevierd worden.

Dank aan alle vrijwilligers die telkens opnieuw hun schouders 
onder de organisaties zetten. Dankzij jullie inzet blijft onze club 
springlevend.

Er resten ons nog 2 wandeltochten namelijk onze Herfsttocht 
in Aarsele op zondag 26 oktober beloofd opnieuw een topper 
te worden. De natuur toont zich van haar kleurrijkste kant en 
onderweg houden wij halt in een bijzondere rustpost; 
het Wijndomein Hoogenhove. Een unieke kans om even uit te 
blazen in een prachtige setting. En vervolgens de Sinterklaastocht 
op Sinterklaasdag  6 december met start in OC Dentergem welke 
eveneens een prachtige natuurtocht in wintertooi wordt.

We wensen iedereen veel lees- en wandelplezier en hopen jullie 
talrijk te ontmoeten tijdens onze laatste activiteiten eind dit jaar.

Uw voorzitter - Didier Van Nieuwenhuyse

Teksten	 : Georges Ditillieu, Nicole Bruneel,
	   Geert Declercq
Foto’s	 : Marc De Coster, Geert Declercq,  
	   Geert Denoo, Jan Blomme
Cover	 : Poelbergmolen - Tielt
Opmaak	 : Jan Blomme - JB-signs
Druk	    : JB-signs.be
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BESTUUR
Voorzitter / Parcourmeester

	 Naam		  : Didier Van Nieuwenhuyse
	 Adres		  : Felix D’Hoopstraat 5 bus 1, 8700 TIELT
	 Tel		  : 0476 96 56 68
	 E-mail		  : voorzitter@watewystappers.be

Secretaris

	 Naam		  : Nicole Bruneel
	 Adres		  : Tieltstraat 47A bus 303, 8750 Wingene
	 Tel		  : 0478 98 87 24
	 E-mail		  : secretaris@watewystappers.be

Penningmeester

	 Naam		  : Dominique Maes
	 Adres		  : Keidamstraat 85, 8700 TIELT
	 Tel		  : 051 40 61 11 
	 E-mail		  : domajero@gmail.com
	 Rek.nr.		 : IBAN BE50 9799 6892 4618  -  BIC ARSP BE 22

Bestuurslid / Parcoursmeester

	 Naam		  : Frank Tanghe
	 Adres		  : Dierdonk 18, 8700 TIELT
	 Tel		  : 051 40 83 56
	 E-mail		  : franktanghe.1956@gmail.com

Hulpsecretaris / Administratief medewerker

	 Naam		  : Patrick Biebouw
	 Adres		  : Oude Stationstraat 115 bus 1, 8700 TIELT
	 Tel		  : 0478 44 86 21
	 E-mail		  : patrick.biebouw@skynet.be

Verantwoordelijke magazijn / Coördinator rust- en startplaatsen

	 Naam		  : Omer Velghe
	 Adres		  : Tieltstraat 47A bus 303, 8750 Wingene
	 Tel		  : 0475 40 51 80
	 E-mail		  : omervelghe@hotmail.com

Bestuurder 

	 Naam		  : Georges Ditillieu
	 Adres		  : Industrielaan 3, bus 4, 8820 TORHOUT
	 Tel		  : 0477 36 85 16 - 050 66 03 54
	 E-mail		  : georges.ditillieu@telenet.be
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Belangrijk Clubnieuws

Onze volgende busreis op zondag 5 oktober 2025:
Onze volgende en laatste busreis van 2025 gaat door op zondag 5 oktober 2025 naar de Maneblussers- 
wandeling in Mechelen, een prachtige reis waarop u nog kan inschrijven. Er valt heel wat te beleven op deze 
wandeling. Op heden lopen de inschrijvingen vlotjes binnen, maar denk eraan: wacht niet te lang en schrijf 
hiervoor zo vlug mogelijk in, een kwestie van niet te laat te zijn. Het zou jammer zijn mocht u die reis hierdoor 
niet kunnen meemaken. Alle inlichtingen stonden in ons vorig clubblad.

25 jaar bestaan van onze wandelclub:
Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van onze wandelclub nodigen wij alle leden uit op zaterdag  
20 december 2025 in feestzaal Shamrock, Euromarktlaan 24, 8700 Tielt voor een gratis receptie die zijn  
verloop zal kennen tussen 11 en 13 uur. Deze receptie is uiteraard gratis voor onze clubleden, maar ook  
familieleden zijn welkom weliswaar door het betalen van een vergoeding van 30 € per deelnemer. Na de 
receptie volgt het clubfeest. Hierover vindt u alle inlichtingen verder in dit boekje. Opgepast, zowel voor de 
receptie als het feestmenu dient men vooraf in te schrijven via het secretariaat.

Uitnodiging vernieuwing lidmaatschap:
Alle inlichtingen hierover kan men terug vinden verder in dit boekje. Wel vermelden wij hier nog een paar gege-
vens over de inschrijvingsdag. Die gaat door op zaterdag 22 november 2025 in zaal “Buurthuis”, Zwartegevel-
straat 66 , 8700 Tielt. Zoals gewoonlijk is er gratis taart en koffie en dit tussen 9u00 en 12u00 en tussen 13u00 
en 17u00. Lees verder in dit boekje alle inlichtingen hierover wat zeer belangrijk is.

Prestatiebladen:
Alle prestatiebladen van het wandeljaar 2025 kunnen worden bezorgd aan ons bestuurslid Patrick Biebouw, 
Oude Stationstraat 115 bus 1, 8700 Tielt of kunnen worden afgegeven op onze wandeling van 26 oktober 2025 
te Aarsele. Alle bladen moeten binnen zijn op uiterste datum van 7 november 2025.

Nieuwe prestatiebladen:
De nieuwe prestatiebladen voor 2026 zullen een wit kleur hebben. Er wordt 1 prestatieblad per lid met de post 
opgestuurd en verdere prestatiebladen zullen steeds te verkrijgen zijn op onze wandeltochten. Maar denk 
eraan; neem er voldoende mee op de inschrijvingsdag of op de wandeling te Aarsele. Uiteraard kan men de 
bladen ook opvragen per e-mail om uit te printen.

Geschenken prestatiebladen:
De geschenken behaald met de volle prestatiebladen zullen verkrijgbaar zijn op de inschrijvingsdag en verder 
op onze Sinterklaaswandeling van 6 december 2025 te Dentergem of op ons Clubfeest op 20 december.

(Georges)

Familieberichten
Vol droefheid melden wij het overlijden van:
Raphaël Naert, vader en schoonvader van onze trouwe clubleden en medewerkers Ann Naert & Geert Denoo.
Wij delen met troostende woorden in dit droevig afscheid.

In liefde moeten we ook afscheid nemen van Rosa Hoirelbeke, moeder en schoonmoeder van onze trouwe 
clubleden Viviane Demeulenaere en Dirk Vergote. 
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze droevige tijden.

Verder nemen wij ook afscheid van Gilbert Madou, broer van ons trouw clublid Geert Madou.  
Ook deze familie wensen wij veel sterkte toe in deze droevige dagen.

(Het bestuur)
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Een terugblik op onze
voorbije organisaties

Het weer wederom spelbreker in Wakken
Wakken is en blijft zo’n beetje ons zorgenkindje wat betreft de weersomstandigheden. En dit was dit jaar 
niet anders.
Toen ik in de vroege morgen mijn auto richting Wakken stuurde zag de lucht er alles behalve goed uit: 
dicht bewolkt en af en toe licht gedruppel. Gelukkig nog niet erg, wat mij enige hoop gaf. Om 6 uur stipt 
schreven wij onze eerste wandelaars in en die konden gelukkig nog droog starten. Onze vroege medewer-
kers waren andermaal op post om de vroege stappers met de glimlach te ontvangen en hun een aan- 
gename wandeling toe te wensen. Dat het een aangename wandeling zou worden was zeker, want de 
parcoursbouwers hadden opnieuw de handen uit de mouwen gestoken om er iets bijzonders van de 
maken in deze mooie streek, waar vooral de nadruk gelegd werd op de vele fruithaarden die doorkruist 
werden op de zachte graspaden. Maar mooie liedjes duren niet lang en stilaan begon het harder te  
regenen. Gelukkig kwamen de wandelaars geleidelijk binnengestroomd en zagen wij ons aantal gestadig 
de hoogte ingaan. Buiten zag het er een echte kermis uit: een stand van Regatta kleding en schoenen en 
dan nog onze Limburgse vriend den appelboer, maar ook deze mensen kregen het alsmaar moeilijker in 
de regen en vooral veel wind en kort na de middag zagen zij het niet meer zitten en kraamden ze gewoon-
weg op. Dus het zag er ook niet goed uit voor ons. De wandelaars die binnenkwamen waren verkleumd 
van de koude en doornat van de regen maar toch waren zij nog tevreden. Zo konden wij er een gekende 
wandelvriend uitpikken voor een gesprekje. “Het is zoals het gewoonlijk is bij jullie, opnieuw een prachtig 
parcours, goed verzorgd en bijzonder veel natuur. Ik zei zopas tegen de parcoursmeester dat hij waar-
schijnlijk al de fruithaarden op kaart gezet had die deze streek rijk is en aangevuld heeft met de mooie 
doorsteek van de Baliekouter. Men weet dan dat het over vooral veel natuur gaat, kortom ik kom graag 
wandelen bij jullie, jammer van de weersomstandigheden, maar eerst nat van buiten en nu gaan wij het 
iets nat maken van binnen!” Kortom, het bleef maar regenen en waaien en wij konden  om 15 uur afron-
den met 916 deelnemers, al bij al nog zo slecht niet. Onze eigen Watewystappers werden met 129 op 
de hielen gevolgd door de Natuurvrienden Deinze met 104, de Brigandtrotters met 55, Hanske de Krijger 
Oudenaarde met 47 en De Spartastappers Ardooie met 40 deelnemers.

(Georges)
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Een terugblik op onze
voorbije organisaties

Hittegolf teisterde onze Poelbergtocht
Het is zo een beetje van het ene uiterste in het andere de laatste tijd, regen en wind in Wakken en nu een 
voorspelde hittegolf op onze Poelbergtocht. Dus was het de boodschap om vroeg in te schrijven en bij 
veel wandelaars is geweten dat vroeg inschrijven bij ons geen probleem is. En dat was ook opmerkzaam  
want de eerste stappers waren reeds om 6 uur de baan op en de wandelaars kwamen verder aandraven. 
Het inschrijven verliep vlot in deze vroege uren om 8 uur konden wij reeds 300 wandelaars spotten op het 
parcours. Wat het parcours betrof, onze parcoursbouwers hadden er weer iets speciaals van gemaakt 
met enkele mooie nieuwe groene doorsteken, zelfs de wandelaars wisten het ons te vertellen. “Ongeloof-
lijk waar ze deze nieuwe stukken blijven halen. “ Dat doet deugd te mogen aanhoren hoe onze wandel-
club gerespecteerd wordt door de vele wandelaars voor de inzet die wij leveren. Ook veel lof van de lange 
afstandswandelaars, die meermaals de klim naar de Poelberg moesten overwinnen in deze hitte, maar 
gelukkig in de buurt konden rusten in een uiterst mooie rustpost op het natuurdomein van Hoeve Lafaut 
waar men kon genieten van de welgekomen schaduw onder de prachtige bomen. De wandelaars  
kwamen afgezakt tot rond 10 uur en dan zagen wij het zienderogen verzwakken. Wie binnen was bleef 
gelukkig genieten van onze frisse dranken en de heerlijke schaduw op het aangelegde terras. Rond de 
middag kregen wij een klein buitje wat het einde betekende van de genietende terraszitters die naar  
binnen vluchtten. Daar tegenover waren de wandelaars die nu inschreven, gelukkig met deze lichte  
verkoeling, maar lang duurde het niet want de brandende zon kwam opnieuw door het wolkendek  
priemen en zou de rest van de namiddag voor snikhete temperaturen zorgen. Ondanks alles konden wij 
afklokken op 904 wandelaars. Al bij al een groot verschil met de 1853 wandelaars van 2024. Maar bij het 
zien van de andere uitslagen mochten wij terugblikken met het hoogste aantal. Onze Watewystappers 
waren aanwezig met 139 gevolgd door Natuurvrienden Deinze met 70, Brigandtrotters met 62,  
De Spartastappers met 51 en Wandelsport Vlaanderen met 33 stappers.

(Georges)
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Clubfeest 2025 
zaterdag

20 december 2025

We sluiten ons JUBILEUMJAAR af met een
RECEPTIE VOOR ALLE LEDEN

EN EEN CLUBFEEST
op zaterdag, 20 december 2025

Graag nodigen we alle clubleden uit voor de receptie in
Feestzaal Shamrock, Euromarktlaan 24, 8700 Tielt van 11u00 tot 13u00

Alle clubleden en hun familie zijn ook welkom op onze feestnamiddag die start om 13u00 
 

FEESTMENU, wijnen en waters inbegrepen: 

Warm buffet:
Kipfilet met choronsaus, groenten en verse frietjes

Wildstoofpotje, gebraiseerd witloof en kroketten
Gebakken zalm, bearnaise, groenten en aardappelpuree

*****
Flensjesbuffet met ijs en chocolade van het huis

*****
Mokka 

RECEPTIE: 	    gratis voor leden - 30,00€ voor niet-leden
FEESTMENU: leden - 45,00€ | niet-leden - 50,00€ | kinderen < 12 jaar - 30,00€
RECEPTIE + FEESTMENU: leden - 45,00€ | niet-leden - 80,00€

Inschrijvingen: 
-	 per e-mail aan secretaris@watewystappers.be
-	 bij één van onze bestuursleden, op onze Herfsttocht in Aarsele (27 oktober) of 
	 op onze Sinterklaastocht in Dentergem (7 december).
Het deelnamebedrag kan gestort worden op onze clubrekening WATEWYSTAPPERS BE50 9799 6892 4618 met 
vermelding van: namen + lid en/of niet-lid + receptie en/of feestmenu.
												            (Het Bestuur)
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Een vooruitblik op onze
komende organisaties

PRAKTISCHE INFO

Start 	 : JOC AARSELE
Adres 	 : Schoolstraat 1a, 8700 Aarsele
Afstanden	 : 6 - 12 - 18 en 24 km 
Starturen 	 : Van 7.00 u tot 15.00 u
Extra 	 : korte afstand geschikt voor rolstoelgebruikers
		

AARSELE

tocht meetellend voor 
de koffiespaarkaart

Onze Herfstocht in Aarsele: een ware aanrader

Op zondag 26 oktober 2025 staat onze alom gekende herfsttocht op het programma. Een prachtige  
organisatie die vooral in het teken staat van de herfst, voor wandelaars de mooiste periode om de  
beentjes los te gooien met groene doorsteken in een palet van  herfstgekleurde bomen. Bij een tikkeltje 
winterweer kan men dan ook nog genieten van wit gerijmde grasvelden en van vallende bladen die  
ritselen onder de voetjes. Starten doen wij in de prachtige zaal van J.O.C Aarsele, gelegen in het prachtige 
groenpark aan de rand van het heerlijke dorpje. Hier maken de korte afstanden een lus langs de vele  
kleine dorpswegeltjes afwisselend met enkele groene doorsteken. De grote afstanden gaan iets  
uitgebreider op zoek langs rustige baantjes en landbouwwegen in de natuur naar het dorpje Wontergem, 
waar ze gaan rusten in de prachtige dorpszaal. De 18 en 24 km gaan hierop genieten van een groene lus 
langsheen het uitgestrekte moerasgebied, aangevuld met prachtige landelijke doorsteken en via mooie 
houten doorsteekpaden om opnieuw te rusten in Wontergem.
Hierna keren zij terug langs mooie groene paadjes over ritselende bladeren en langs een kabelend beekje 
richting de volgende rustpost bij een gekende wijnboer waar men kan genieten van een lekker  
glaasje. Dan loopt het langs rustige landbouwwegen en kleine dorpswegeltjes richting aankomst waar 
men verwelkomt zal worden door de vele medewerkers die u zullen bedienen met een natje en een 
droogje. Kortom het wordt opnieuw een wandeltocht om van te genieten.

(Georges) 
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Een vooruitblik op onze
komende organisaties

PRAKTISCHE INFO

Start 	 : JOC DENTERGEM
Adres 	 : Wontergemstraat 7, 8720 Dentergem
Afstanden	 : 6 - 12 - 18 en 24 km 
Starturen 	 : Van 7.00 u tot 15.00 u
Extra 	 : korte afstand geschikt voor rolstoelgebruikers
		

DENTERGEM

tocht meetellend voor 
de koffiespaarkaart

Wij sluiten het seizoen 2025 af te Dentergem 

Op zaterdag 6 december 2025 sluiten wij het seizoen 2024 af met onze jaarlijkse Sinterklaastocht in zaal 
JOC te Dentergem, een wandeling die volledig in het teken staat van de Lieve Sint die opnieuw zal aanwe-
zig zijn met de nodige snoepjes en die menige wandelaars op het matje zal roepen met de hoop hier en 
daar een bruine Chimay in de wacht te slepen. Maar kom, die brave man mag toch ook een verzetje heb-
ben hé! De wandelaars zullen dit ook hebben met een prachtig wandelparcours langs kleine wegeltjes 
die tevens op het parcours liggen voor de korte afstandswandelaars. De langere afstanden lopen krinkel 
de winkel langs de uitgestrekte natuur naar Markegem waar zij in de gekende zaal Pax van een verdiende 
rust kunnen genieten. De grote afstanden maken naar gelang de af te leggen afstand een groene lus door 
de Baliekouter waar het genieten wordt van de natuur in wintertooi en waar men hoopt hier of daar in het 
struikgewas de lieve Sint te mogen ontmoeten, je weet maar nooit.
Na hun laatste rustpost keren zij samen terug met de 12 km richting Dentergem nadat zij nog een fruit-
gaard in wintertooi zullen doorwandelen en via een klein paadje de aankomstzaal zullen binnenlopen 
waar ze de lang verachte Sint zullen ontmoeten. Hopelijk kunnen wij nu eens rekenen op de medewer-
king van de weergoden zodat de aanwezigen kunnen genieten van een aangename winterse wandeling 
om zo het wandeljaar 2025 af te sluiten bij de Watewystappers.

(Georges) 
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Jubileumreis Oostenrijk 
13 tot 20 juli 2025

Jammer dat je er niet bij was.

Joy hupla hoi, we zijn er nog eens met een iets wat langer verslag van onze wandelvakantie. 13 juli, een dag 
waar ik, als Oostenrijk fan, al lang naar uitkeek. Na heel wat veranderingen door allerlei omstandigheden 
uiteindelijk toch vertrokken met 2 minibusjes richting de Alpen.

Na een rit van 12h30 veilig aangekomen in Kappl, door de vele (25) “Baustelles” (wegenwerken) waren we 
ietsje later dan verwacht, maar de hartelijke ontvangst door de hoteleigenaren was er zeker niet minder 
om. Ook in de minibusjes zat de sfeer al meteen goed. Iedereen vond het zelfs fijn in de kleine busjes. Na 
een welkomstdrink in het hotel werden we echt culinair verwend met een 5-gangen diner. Man, man wat 
was dat lekker, en Didier beloofde ons dat dit iedere dag zo zou worden. Toen vernam ik ook dat de  
chef-kok jaren gewerkt had in een 5-sterren hotel in het mondaine Galtür. Toppresentaties en héél lekker.

De eerste dag namen we de postbus naar de kabellift, die ons in 2 etappes naar een hoogte bracht van 
2200 m. Na een korte wandeling was het tijd voor een verfrissing in een typisch Tiroolse alm. Na de  
welgekomen stop trokken we verder in 2 groepen. Simona, de vrouw van het hotel, begeleidde de  
wandelaars op een korte, minder lastige trip terug naar de zetellift en wij daalden onder begeleiding van 
Andreas langs een riviertje langzaam naar een hoogte van 1800 m. Jammer dat er lage wolken waren en 
zelfs een klein beetje regen, maar het was er prachtig om te wandelen. Niet alleen de afwisseling van  
rotsen en groen en het kabbelend watertje, maar vooral de vele alpenbloemen konden mij bekoren.  
Tussenin verorberden we ook nog ons lunchpakket. Intussen klaarde het open en genoten we van de vele 
bergtoppen en het mooie Pitznautal. Terug in het talstation opnieuw de postbus op die ons tot in het  
centrum van Kappl bracht. Na een bezoek aan het kerkje nog een voettochtje van een goed half uur tot aan 
het hotel, waar we konden genieten van de wellness faciliteiten en/of zwembad. Bij aankomst werden wij 
ook nog getrakteerd op allerlei lekkers in het hotel, van crème brûlée, over chocolademousse en  
gulaschsuppe. Ja, dat is topservice die ik nog in geen enkel ander hotel heb mogen ervaren.  
En ja inderdaad, ‘s avonds opnieuw een diner om U tegen te zeggen.

Op dinsdag stond er een dagtrip naar Galtür gepland, dit keer met eigen vervoer tot aan de bergliften die 
ons naar een hoogte brachten van 1960m. Na ongeveer nog een 150m stijgen, omringd door mooie  
bergtoppen en een weelde van alpenbloemen, zagen we een enorm stuwmeer. Via een gemakkelijk  
begaanbaar pad daalden we langzaam af om tenslotte over de stuwdam zelf te stappen tot aan een alm 
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voor een pauze. Intussen kwam ook Simona met de tragere stappers bij dat punt.  Het was al ruim voorbij 
12h00 toen we getrakteerd werden op een typisch Tiroolse lunch in een berghut. De gevorderde stappers 
gingen verder langs een heel gemakkelijk pad langzaam naar beneden tot aan de minibussen. Na de  
terugrit opnieuw wat gebak in het hotel. Het weer was goed, de sfeer was opperbest en de omgeving  
supermooi. Wat wil een mens nog meer. Aja, natuurlijk een duik in het verwarmde zwembad met uitzicht 
op de bergen.

Woensdag 16 juli met de busjes opnieuw richting Galtür. Een beetje voorbij het wildpark, trokken 10  
watewytjes langs smalle paadjes de bergen op. Onderweg zagen we van heel dichtbij hoe ze hier aan bos-
beheersing doen. Bomen werden tegen de grond afgezaagd en via katrollen en kabels naar boven getrok-
ken met lieren. Eens boven worden de bomen met grijparmen op een vrachtwagen meteen ontdaan van 
de zijtakken en op lengte gezaagd, gestapeld en klaar om af te voeren. Stapje per stapje stegen we naar 
1860m, dus een kleine 500m geklommen. Bijna aan de alm, waar we een middagmaal namen, liepen we 
tussen de koeien, allemaal met een bel aan de hals, de ene al wat groter als de andere, maar allemaal met 
een verschillende klank. In de alm/boerderij werd er ook kaas gemaakt. In de winter is de alm niet be-
woond of uitgebaat omdat hij ten eerste niet bereikbaar is en omdat er ook een te groot gevaar is voor la-

wines. Na de lunch een gezapige afdaling tot aan het wildpark. Het park is gratis te bezoeken, je ziet er wat 
kleine dieren maar ook gemzen (steenbok) en herten. Tijd ook voor de moedige stappers voor een koffie, 
biertje of een ijsje. Intussen waren de stappers van de kortere afstand ook tot daar gewandeld en konden 
we samen met de busjes terug naar het hotel waar we opnieuw verwend werden met taart en  
croque-monsieurs. Na terug een zwempartijtje en een saunabeurt klaar voor alweer een heerlijke  
5-gangen menu.  Ja, we zijn verwende nesten.

Donderdag 17 juli met de busjes naar Galtür met onderweg een stop om de wandelaars van de kortere 
afstand af te zetten die onder leiding van Sonja rond het Silvretta stuwmeer stapten. Onder leiding van 
Andreas startten we aan de alm voor een 5h30 durende tocht naar de Neue Heilbrunne Hütte, gelegen op 
een hoogte van 2350m. Het was een vrij pittige tocht maar de inspanning was meer dan de moeite waard. 
Ongelofelijk mooie panorama’s. De verschillende bloeiende alpenbloemen waren niet te tellen. En tijdens 
onze tocht zagen we op vrij grote hoogte gemzen. Normaal lopen die in een roedel van 20 à 30 dieren maar 
nu waren ze solitair. We zagen ook een slangetje van ongeveer 40cm lang kronkelend door het gras. Bijna 
aan de Hütte zagen we ook marmotten of murmeltieren. Normaal zijn deze bang van mensen maar heel 
uitzonderlijk konden we ze benaderen voor een fotoshoot. Verder ook nog bruine kikkers. 
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Omdat een andere weg veel te veel tijd vergde keerden we langs bijna dezelfde weg terug maar een andere 
richting gaf ons weer nieuwe zichten, fenomenaal mooi om te zien. Het weer was dan ook heel goed.  
Bij de busjes aangekomen pikten we ook de andere wandelaars terug op aan de Silvretta Staussee.  
We waren wat later terug als voorheen maar weeral stonden lekkernijen op ons te wachten. Het avond-
eten was weer van de bovenste plank en omdat er steeds zo een goede sfeer was kregen we al voor de 
derde avond op een rij een schnaps, aangeboden van het huis. Voor mij de beste dag tot hiertoe en de 
vorige waren ook al zeer goed. De naam van het “Sunshine Superior” werd weer alle eer aangedaan.

Vrijdag 18 juli, om 8h50 vertrokken we in groep te voet naar het centrum van Kappl. Daar wachtte een klein 
busje ons op om ons op een hoogte van 1800m te brengen. Hierboven is een belevingspark, voornamelijk 
voor kleine kinderen, wel heel mooi met meertjes en natuurlijk prachtige uitzichten op de vallei. Vandaar 
trokken we te voet langs het almenmuseum via een vrij goed begaanbaar pad altijd maar hoger. Na een 
half uur stappen stopte Andreas plots en deed teken dat we via een heel smal padje op de flanken van 
de berg moesten. Je kon het amper een pad noemen, maar hier en daar waren er wel merktekens. Ja, op 
sommige plaatsen was het een beetje tricky. Het was een opeenvolging van stijgen en dalen om uiteinde-
lijk na 2h30 stappen een mini alm te bereiken op 1900m hoogte. De mini alm wordt gebruikt door het hotel 
voor privé-feestjes. En ook voor ons was het een feestje. Te beginnen met een uitgebreide broodlunch en 
een licht dessertje. In de namiddag mochten we nagels kloppen, wat voor de ene al beter lukte als voor 
de andere. Voor alle duidelijkheid had de hamer 2 kanten maar het kloppen gebeurde met de beitelzijde 
wat veel moeilijker was of dat het leek. De niet kloppers speelden een partijtje manillen wat ook spannend 
was. Tegen de vroege avond werd een heerlijke barbecue aangeboden door de chef. Terug tijd om de vele 
opgedane calorieën te verbranden en langs een goed begaanbaar pad terug te dalen naar ons hotel. Daar 

wachtte ons nog een heerlijk dessert in de vorm van Kaiserschmarren. Weeral een zeer geslaagde dag met 
aangename temperaturen.

Zaterdag 19 juli, onze laatste dag. Het werd een liftjes dag. Niet minder dan 5 verschillende liften brachten 
ons van uit Isghl naar het taksvrij dorpje Samnaun in Zwitserland. Niet alleen kon je er goedkoop alcohol 
en sigaretten en parfum kopen maar het is ook best een mooi dorpje om te wandelen met heel veel  
typisch Tiroolse terrasjes om even uit te blazen. In de vroege namiddag werd onweer voorspeld en daarom 
vertrokken we al om 14h00 met de verschillende liften terug naar Isghl. Gelukkig want na een half uur  
kregen we een hevig onweer en zo eindigde onze laatste dag in Tirol. Tijd om de valiezen te pakken en  
daarna nog te genieten van alweer een heel  lekker 5-gangendiner.

Zondag 20 juli, om 7h00 al ontbijt, valiezen inladen en afscheid nemen van een wel heel vriendelijke  
familie. Wat die mensen voor ons deden was heel bewonderenswaardig. De terugrit verliep, ondanks de 
vele wegenwerken, vrij vlot. Tegen goed half negen waren we terug op de parking. Dan nog met de busjes 
terug en na een heel lange dag kon ik uiteindelijk om 00h00 naar bed met heel veel verhalen en mooie  
herinneringen aan de supergeslaagde wandelvakantie. 

Bedankt Didier voor het vele werk en de beslommeringen, maar het was meer dan geslaagd.

(Geert)
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Vanaf heden brengt Georges met regelmaat een 
nieuwe column, je weet wel een soort vaste  
rubriek waarin de auteur zijn of haar mening deelt 
over actuele gebeurtenissen, een specifieke  
onderwerp, of persoonlijke ervaringen.

De lijdensweg van een wandelaar
Af  en toe zal ik een rubriekje schrijven over een  
wandeltocht van een naburige vriendenclub en vooral 
over een wandeltocht die de moeite loont om in de 
toekomst eens onder de wandelschoenen te schuiven. 
Op maandag 23 juni 2025 trok ik richting Bredene 
om er deel te nemen aan de kustwandeling Rondom 
de Vosseslag, een organisatie van de Keignaerttrippers 
Oostende. 

Deze wandeling was uitgestippeld langs prachtige bos-
paadjes door de vlakke bosduinen, mooi wandelen 
in een 3 lussenparcours met afstanden tussen 6 en 7 
km per lus allemaal in de omgeving van Bredene, de  
Vosseslag en De Haan. Aangezien 1 lus de polders  
introk viel mijn keuze op de 2 afstanden langs de 
kustlijn. De start was gelegen in de prachtige Taverne  
Hippo 12 , vroeger een camping die nu volledig aan het 
vernieuwen is. Samen met mijn wandelvriend liepen 
wij van de start richting De Vosseslag en De Haan. Na 
het bereiken van het prachtige gehucht De Vosseslag 
trokken we opnieuw de bosduinen in, ditmaal met veel 
afwisseling van vlakke stukken en hellende paadjes, een 
echt genietbaar stukje natuurgebied dat opnieuw aan-
sloot op de rustige wegen rond De Vosseslag met hier 
en daar een mooie camping. Via rustige wegen kwamen 
wij uiteindelijk opnieuw aan Hippo 12 waar wij konden 
genieten van een heerlijke Sint-Bernardus alvorens wij 
ons tweede gedeelte onder de voeten zouden schui-
ven. Nu stuurde men ons onmiddellijk richting het  
duinengebied om na een kleine tunnel een steile trap te 
moeten incasseren. Eens boven was het genieten van 
betegelde paadjes door de prachtige duinen waar een 
heerlijk zonnetje voor wat afwisseling zorgde. Mooie 
duinlandschappen bekoorden ons en terwijl ik de om-
geving afspeurde naar eventueel een monokini was 
ik het wandelpad uit het oog verloren en schopte in 
volle geweld tegen een uitstekende tegel om zo met 
mijn volle gewicht tegen dek te gaan. Op het eerste 
moment bleef  ik ietwat verdoofd liggen. Bloedend uit 

mijn hoofd, knie en handen werd ik recht geholpen 
door mijn vriend Xavier en clubgenoot Johan. Na het 
leggen van enkele pleisters trokken wij verder maar de 
lol was er voor mij grotendeels af. Nochtans konden 
wij genieten van een doorsteek door de winkelstraatjes 
van Bredene Bad waar menig mens een blik wierp op 
mijn gehavend lichaam. 

Na nog een prachtig stukje duinbosjes met aanslui-
tend een mooi zicht op de visserskapel stapten wij het  
terras op van Hippo 12, waar nog meer blikken op mij 
waren gericht, vooral die van mijn vrouw die in een 
lach schoot en zei “ Heb je het weer gekunnen ja? “ 
Ja, dat is de lijdensweg van een wandelaar. En toen ik 
een bezoek bracht aan de dokter volgde het verdikt:  
oogkas gebroken, schaafwonden aan de knie en  
handen en waarschijnlijk een gebroken of  gebarsten 
rib. Maar geen paniek, 2 dagen later waren wij terug op 
stap. Ze zeggen toch: “onkruid vergaat niet!”.

 
(Georges)

Georges’
column
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VERNIEUWING LIDMAATSCHAP 2026
ZATERDAG, 22 NOVEMBER 2025

Wij sluiten ons wandeljaar af op vrijdag, 31 oktober 2025 en  
starten het nieuwe wandeljaar 2026 op zaterdag, 1 november 2025.
 
Het lidmaatschap kan worden hernieuwd vanaf 1 oktober 2025:
 
	 →	 Door overschrijving van het lidgeld op 
		  rekeningnummer BE50 9799 6892 4618 van WATEWYSTAPPERS TIELT met vermelding 	
		  “lidgeld 2026” en naam

	 →	 Op de inschrijvingsdag

	 →	 Op de wandelingen van zondag, 26 oktober in Aarsele of zaterdag,  
		  6 december in Dentergem

Lidgeld 2026:
	 →	 Volwassenen: 20 € per persoon
	 →	 Kinderen onder de 12 jaar: 12 € per persoon

INSCHRIJVINGSDAG

Waar?		 Zaal “Buurthuis”, Zwartegevelstraat 66, 8700 Tielt
Wanneer?	 Zaterdag, 22 november 2025
		  Van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00

	 →	 Iedereen die zijn lidmaatschap heeft hernieuwd of komt hernieuwen krijgt  
		  gratis koffie en taart.
	 →	 De documenten van hernieuwing en een attest voor de mutualiteit worden overhandigd.
	 →	 Het mutualiteitsattest voor de jaarlijkse tegemoetkoming kan u vanaf 1 januari 2026 aan 	
		  uw mutualiteit bezorgen.
	 →	 Alle geschenken voor de ingediende prestatiebladen 2025 worden meegegeven.
		  Wie niet aanwezig is, kan zijn geschenk later afhalen op onze Sinterklaaswandeling  
		  op 6 december in Dentergem of op ons Clubfeest op 20 december.

Draag goed zorg voor uw huidige lidkaart want die blijft ook geldig in 2026.
Nadat u uw lidgeld betaald hebt, zal uw lidkaart opnieuw geactiveerd worden en blijft die zo geldig voor 
het volgend wandeljaar. 

Wij hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen op onze inschrijvingsdag.
Nieuwe leden zijn ook van harte welkom!

PS: Gelieve a.u.b. eventuele wijzigingen van uw gegevens (adres, telefoon- of gsm-nummer,…) 
te melden aan ons secretariaat: 

secretaris@watewystappers.be – 0478 98 87 24 
Nicole Bruneel, Tieltstraat 47A bus 303, 8750 Wingene

(Nicole)



19

Watewystappers - Clubblad | september - oktober - november - december

Agenda 2025

KROKUSSENTOCHT
TIELT
Zaterdag 22 februari 2025

Start	 : Koninklijk Atheneum Campus De Reynaert
Adres	 : Stationsstraat 67, 8700 Tielt
Afstanden	 : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen	 : tussen 07.00u en 15.00u

PLATTELANDSTOCHT
TIELT
Zondag 20 april 2025

Start	 : O.C. Club 77
Adres	 : Henri D’Hontstraat 42, 8700 Schuiferskapelle
Afstanden	 : 6 - 12 - 24 km
Starturen	 : tussen 07.00u en 15.00u

RONDOM WAKKEN
WAKKEN
Zaterdag 24 mei 2025

Start	 : Hondiuscentrum
Adres	 : Oostdreef 46, 8720 Wakken
Afstanden	 : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen	 : tussen 07.00u en 15.00u

POELBERGTOCHT
TIELT
Zondag 22 juni 2025

Start	 : Koninklijk Atheneum Campus De Reynaert
Adres	 : Stationsstraat 67, 8700 Tielt
Afstanden	 : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen	 : tussen 07.00u en 15.00u

ZOMERTOCHT
KANEGEM
Zaterdag 30 augustus 2025

Start	 : Moeninckhof
Adres	 : Nagelstraat 26, 8700 Kanegem - Tielt
Afstanden	 : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen	 : tussen 07.00u en 15.00u

HERFSTTOCHT
AARSELE
Zondag 26 oktober 2025

Start	 : O.C. Aarsele
Adres	 : Schoolstraat 1a, 8700 Aarsele - Tielt
Afstanden	 : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen	 : tussen 07.00u en 15.00u

INSCHRIJVINGSDAG
TIELT
Zaterdag 22 november 2025

Adres	 : Zaal Buurthuis
	   Zwartegevelstraat 66, 8700 Tielt

CLUBFEEST
TIELT
Zaterdag 20 december 2025

Shamrock, Euromarktlaan 24, 8700 Tielt

Euromarktlaan 24, 8700 Tielt

SINTERKLAASWANDELING
DENTERGEM
Zaterdag 6 december 2025

Start	 : J.O.C. Dentergem 
Adres	 : Wontergemstraat 7, 8720 Dentergem
Afstanden	 : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen	 : tussen 07.00u en 15.00u
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BAKKERIJ DRIES
Jules Van Ooststraat 6

8700 Aarsele

Tel. 051 63 66 29
E-mail: bakkerij.dries@telenet.be

facebook.com/bakkerij3s

jouw helden
in de bouw

jouw helden
DE DULLE VAN HULLES


